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Livander College in puin, Academie 
der Toverkunsten aangevallen
Naar nu pas bekend is geworden is 
het Livander College, de academie 
voor rijke, hooggeboren magiërs, 
afgelopen vrijdag aangevallen door 
leden van Lucentia. Er zijn daarbij 
meerdere zwaargewonden, en mo-
gelijk zelfs doden gevallen.
Volgens een enkele studenten die heeft kun-
nen vluchten kwamen er, na het vallen van 
de avond, via verschillende ingangen groe-
pen vreemde personen het terrein op. Het 
lijkt erop dat de beveiliging waar ze zo trots 
op waren, niet helemaal heeft gewerkt. Voor 
de studenten het in de gaten hadden was 
het hypermoderne gebouw omsingeld. De 
indringers riepen op om kalm te blijven en 
geen verzet te plegen, dan zou er niets ge-
beuren. Maar daar dachten de beveiligers 
van de studenten anders over. Ze grepen 
naar hun wapens en toverstaffen en pro-
beerden de Lucentianten te verdrijven. Ze 
waren nog maar net aan het vechten, op 
een afstandje aangemoedigd door de dap-
persten van de studenten, toen er een vre-
selijke knal klonk en een van de zijvleugels 
van de school instortte. Het was het deel 
waarin de zich de sportschool en het sauna- 
en massage complex bevonden, dus het is 
vrij zeker dat daar slachtoffers zijn gevallen. 
Op datzelfde moment maakte de aanval-
lers gebruik van de schrik bij de beveiligers 
en vielen hen met een overmacht aan. Het 
duurde toen niet lang voor ze werden over-
meesterd en het college in handen kwam 
van Lucentia. Omdat het college vooral be-
zocht wordt door familie van machtige fa-
milies zult u wel begrijpen dat de indringers 
niet echt vriendelijk voor ze waren. Ieder-
een die niet meteen wilde samenwerken, en 
dat waren er best veel, werd geslagen en 

geschopt tot ze hun mening veranderden. 
Een enkele student hield het zo lang vol dat 
die bewusteloos werd afgevoerd naar een 
onbekende plaats.

Academie der Toverkunsten ook aange-
vallen?

Net voordat de krant gedrukt zou worden 
kwam er nog meer verschrikkelijk nieuws 
binnen:
Onze verslaggever was gisteravond, na 
een tip van een onbekende persoon, in de 
buurt van de Academie der Toverkunsten, 
toen hij bijna omver werd gelopen door een 
man die met veel haast wegliep van het 
gebouw. Toen hij hem vroeg wat er aan de 
hand was, legde deze man uit dat hij pro-
fessor drankenkunde was op de Academie 
en dat er net een grote groep corpi, schijn-
corpi en strijders van Lucentia het terrein op 
waren gekomen. Omdat hij op dat moment 
net een luchtje aan het scheppen was bui-
ten de poort, kon hij wegkomen zonder dat 
hij gezien werd. “Ik heb dit al een keer in 
2013 meegemaakt, dit wil ik niet nog een 
keer!” zoals hij bevend van angst uitlegde. 
Terwijl ze daar stonden te praten klonk er 
geschreeuw en bedreigingen, dus ze zijn sa-
men weggegaan.
Hoe het verder is afgelopen is nog niet be-
kend. Op de afstand waarop onze verslagge-
ver stond was niet veel te horen of te zien. 
Er zijn geen gewonden of vluchtelingen uit 
het gebouw gekomen, maar intussen lijkt de 
rust wel weer teruggekeerd te zijn.
Zodra we meer weten houden we u natuur-
lijk op de hoogte.

1



Onderzoek naar 
overval galerie 
loopt vast

Rood en zwart: de 
nieuwe modekleu-
ren

Zeevenhoek - Het onderzoek naar de 
overval op de kunstgalerie van vorig 
jaar is officieel vastgelopen.
Even een geheugensteuntje voor wie het niet 
meer weet: vorig jaar zijn bijna alle kunstvoor-
werpen gestolen uit de kunstgalerie in Zee-
venhoek. Op dat moment waren er een aantal 
studenten van verschillende opleidingen aan-
wezig. Het Combattantenbureau is maanden-
lang bezig geweest om te proberen iedereen 
op te sporen en te verhoren. Onze verslagge-
ver heeft ontdekt dat de studenten afkomstig 
van de Academie der Toverkunsten eigenlijk 
allemaal wijzen naar studenten van het Livan-
der College als mogelijke daders, terwijl deze 
studenten zeggen dat ze nergens vanaf weten. 
Omdat er ook geen van de verdwenen voor-
werpen bij deze personen zijn gevonden, en 
omdat er op dit moment grotere problemen 
zijn hebben de Combattanten besloten het on-
derzoek te sluiten. Er zal nog wel gezocht wor-
den naar de voorwerpen. Er wordt verwacht 
dat deze misschien binnenkort wel ergens te 
koop aangeboden zouden kunnen worden.

Lucentia gaat los
Dat het de laatste tijd onrustig is in 
Magisch Nederland zal niemand ont-
gaan zijn, maar het loopt steeds ver-
der uit de hand. Alleen al in de laat-
ste 48 uur is uit verschillende delen 
van het land nieuws gekomen over 
verschillende pogingen tot moord 
op een aantal bekende mensen. Ook 
worden diverse mensen vermist.
Het eerste bericht kwam uit Gouberg. Julia de 
Witt - Verbeek, zus van de Minister van Vei-
ligheid bezocht daar een kleuterschool, waar-
van zij de beschermvrouwe is. Toen ze weer 
naar buiten stapte, op weg naar de Witte Wa-
terweg, sprongen er van zes kanten gemas-
kerde figuren op haar af. Een van hen kreeg 
het voor elkaar om haar met iets te besmeu-
ren waardoor ze onwel werd. Gelukkig wisten 
haar beveiligers de aanvallers te verjagen en 
mevrouw de Witt snel te reinigen van het gif. 
In de buurt van Bicker liep het niet zo goed 
af. Daar was mevrouw Pieternella ter Steen, 
echtgenote van Martinus Kesbeke, aan het 
wandelen met haar zevenjarige dochtertje en 
vierjarig zoontje. Ze dacht dat ze daar veilig 
was, omdat de poort werd bewaakt en ze be-
waking mee had. Maar blijkbaar is het een of 
meer personen toch gelukt om de bewaking 
te omzeilen. Toen zijn vrouw na een uur nog 
niet thuisgekomen was stuurde Martinus een 
deel van zijn huishouding het park in om te 
gaan zoeken. Al snel werd het lichaam van 
zijn vrouw gevonden. De twee kinderen zijn 
zwaargewond naar een privékliniek gebracht.
Als we op dit moment de stand opmaken, lijkt 
het erop dat vooral mensen uit de zeven be-
langrijkste families aangevallen zijn. We zien 
24 zwaargewonde slachtoffers bij de fami-
lies de Witt, Punai en D’Azur waarvan drie in 
coma en vijf doden. Bij de families Merdue en 
Bergendal zijn er 34 zwaargewonden geteld 
en twaalf doden. Van der Decken en Grün-
wold hebben twee doden en zeven zwaarge-
wonden. Het zijn zwarte dagen voor Magisch 
Nederland.

Aan het begin van de lente is het tijd 
om vooruit te kijken naar de nieuwe 
mode voor het voorjaar en de zomer.

Het lijkt erop dat de ontwikkelingen van de 
laatste maanden ook invloed heeft op de mode 
van dit jaar: de grote ontwerpers in Bicker 
gebruiken veel rood en zwart in hun nieuwe 
kleding, samen met schippersmotieven, zoals 
stuurwielen, kettingen, matrozenkragen en 
ankertjes.

Drink een drankje van Diederik
[Advertentie]
Kent U Diederiks Drankjes al? Nee? Lees dan gauw verder!
Diederiks Drankjes maakt drankjes voor elke gelegenheid. Woont u in een risicogebied, zorg 
er dan voor dat u voldoende genezingsdrankjes in huis hebt! 
Hebt u last van kabouters in uw tuin, een vergelijkend drankje doet wonderen!
Wij leveren in heel Magisch Nederland. 
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Het werd al een paar weken geleden 
aangekondigd, maar gisteren was het 
dan eindelijk zover: de Nieuwe Geu-
zen hielden hun landelijke protestac-
tie.
In alle steden waar de Verenigde Ministeries 
het nog voor het zeggen hebben gingen giste-
ren duizenden mensen de straat op. Met leu-
zen als “Nu is het genoeg”, “Magie voor ie-
dereen” en “Waar is onze veiligheid?” trokken 
de groepen door de straten van de stad. De 
Ministeries hadden er wel voor gezorgd dat er 
Combattanten de demonstraties in de gaten 
hielden, om te voorkomen dat er vechtpartij-
en zouden ontstaan. Gelukkig verliep bijna al-

les zonder problemen, behalve in Delft. Daar 
hield minister-president Merdue een toespraak 
bij de Academie der Toverkunsten. De Nieuwe 
Geuzen vonden dat een goed moment om ook 
hier iets van zich te laten horen. Maar op een 
gegeven moment ging er ineens een wapen af 
en viel één van de demonstranten neer. Het 
lijkt erop dat een van de Combattanten gericht 
geschoten heeft! De leider van de demon-
stranten heeft er geen woorden voor. “Er was 
niets gebeurd, we hielden ons aan alle regels! 
Waar zijn de Ministeries in vredesnaam mee 
bezig?”. Minister-President is zo snel mogelijk 
afgevoerd. Hoe het met de neergeschoten de-
monstrant gaat is niet bekend.

Verdachte voedsel 
pakketten
Sinds de Verenigde Ministeries heb-
ben besloten om steden, die zich on-
afhankelijk hebben verklaard, van de 
Witte Waterweg af te sluiten, komen 
er steeds vaker berichten binnen van 
hongersnood. 
Eigenlijk is in alle steden die sinds november 
vorig jaar afgesloten zijn van de Witte Water-
weg de toestand ernstig. In de brieven die uit 
de steden zijn gekomen vertellen mensen dat 
er al verschillende oude mensen en jonge kin-
deren het niet hebben overleefd. Er zijn veel 
mensen ziek en de sterke, gezonde mensen 
eten minder om het aan anderen te geven die 
er slechter aan toe zijn.
Iedereen was dan ook heel blij toen er kar-
ren vol met eten werden gebracht namens de 
Verenigde Ministeries. Zij hadden bij verschil-
lende leveranciers en samen met gulle gevers 
voedselpakketten samengesteld bestaande uit 
bonen, aardappelen, graan, fruit, eieren en 
chocola. Maar de blijdschap duurde niet lang. 
De ene na de andere inwoner viel in een eeu-
wige slaap. Het lijkt erop dat de Ministeries 
zich steeds meer tegen hun eigen burgers aan 
het keren zijn en hen vergiftigen. Heeft Lucen-
tia dan toch gelijk?

Sjev’s Spreuk-
jes wordt Sjev’s 
Magnifieke Magie.
[Advertentie]

Sjev’s Magnifieke Magie staat voor:

•	 Kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
Wij maken liever weinig goede dan veel 
slecht werkende spreuken

•	 Spreuken op maat. U krijgt bij ons 
niet een spreuk die ongeveer werkt. 
Onze spreuken zijn speciaal voor u 
gemaakt en helemaal toegepast op uw 
probleem!

•	 Simpele spreuken voor maximaal 
resultaat. Wij zorgen ervoor dat u niet 
uw tong breekt over moeilijke incanta-
ties.

•	 Zuinig met energie. Door slim om te 
gaan met magische woorden kunnen 
we de hoeveelheid energie die u moet 
gebruiken om een effect te krijgen laag 
houden

•	 Waar voor uw guldens. Onze spreu-
ken zijn dan misschien wat duurder dan 
die van andere partijen, maar omdat ze 
precies doen wat ze moeten doen kost 
het u uiteindelijk minder.

Daarom: Hebt u een probleem waar u met 
uw gewone magie niet uit komt? Denk aan 
Sjev’s Magnifieke Magie!

Landelijke protestactie



Eindelijk uitspraak in zaak Frederik 
de K.
Het was een langdurige zaak, maar 
eindelijk is er dan een uitspraak in 
de zaak van voormalig bankdirecteur 
Frederik de K.
Al een paar jaar geleden werd Frederik onder-
vraagd omdat hij verdacht werd van verduis-
tering en andere verboden dingen. Helaas was 
er gebrek aan bewijs, waardoor het onderzoek 
bijna afgesloten zou worden. Maar op dat mo-
ment kwam de vrouw van de bankdirecteur 
opdagen. Het bleek dat zij al meerdere jaren, 
onder een andere naam, op de Academie der 
Toverkunsten studeerde. Ze had zich verbor-
gen gehouden omdat ze zich bedreigd voelde 
door Frederik. Toen zij vernam dat er een pro-
ces zou komen meldde ze zich met het beno-
digde bewijsmateriaal. Dankzij deze papieren 
en verschillende getuigenverklaringen is nu 
duidelijk bewezen dat Frederik de K. jarenlang 
bezig is geweest met het verduisteren van in 
totaal 1.000.000 gulden, die hij verdeelde over 

allerlei kleine bedrijfjes. Door het geld heen en 
weer te schuiven, viel het niemand op wat er 
gebeurde.
Hij is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf 
waarvan 3 voorwaardelijk. Ook moet hij een 
boete van 80.000 gulden betalen. Gelukkig is 
een deel van het geld teruggevonden.
Ook de andere zaak die Frederik zelf was ge-
start kon afgesloten worden. Hij had gezegd 
dat hij het huwelijk met zijn vrouw wilde ver-
breken, omdat hij dacht dat ze niet meer in 
leven was en hij met een andere vrouw wil-
de trouwen. Toen zijn vrouw in de rechtbank 
uitgelegd had waarom ze een tijdje was on-
dergedoken stemde de rechtbank in met de 
scheiding, maar dan wel met de voorwaarden 
van mevrouw Van Ponderloo. Zij mag het huis 
behouden en de helft van het kapitaal dat ze 
samen hadden voordat ze het huis verliet. De 
rest is door de rechtbank in beslag genomen 
als betaling voor de oplichting.

Wie is Grote Pier?
Nu Grote Pier, of in ieder geval een 
wezen dat erg op hem lijkt, de laat-
ste tijd steeds vaker opduikt, horen 
we ook steeds vaker de vraag: “Wie is 
Grote Pier eigenlijk?”.
Om deze vraag beantwoord te krijgen 
trok uw verslaggever de stoute schoe-
nen aan en besloot het hem gewoon 
te vragen.
Het kostte wat moeite, maar toen zaten we 
dan toch tegenover elkaar. 
Grote Pier kwam over als een vriendelijke 
man. Hij vertelde dat hij al van jongs af aan 
het beste voor heeft met Magisch Nederland. 
Hij zag er goed uit en kon goed praten, en zo 
kwam hij dan ook in de politiek terecht. Hij 
maakte snel carrière, maar liep op een gege-
ven moment tegen een muur op.
Toen ik vroeg wat hij daarmee bedoelde, zei 
hij dat de leden van de grote families die de 
macht in handen hadden dat eigenlijk alleen 
maar hadden omdat ze er zelf beter van wilden 
worden. Plannen van anderen werden alleen 
aangenomen als het in hun straatje paste.
Samen met zijn beste vriend heeft hij toen een 
eigen organisatie opgezet, nog steeds met het 

plan om Magisch Nederland nóg beter te ma-
ken. Ze begonnen met brieven schrijven aan 
de regering en belangrijke instellingen. Toen 
ze erachter kwamen dat die niet luisterden, 
probeerden ze de kranten, maar die wilden 
hun stukken niet plaatsen. 
Ze raakte hier zo teleurgesteld door dat ze be-
sloten om het anders te gaan doen. Terwijl hij 
mij aankeek zei hij eenvoudig “wie niet horen 
wil, moet maar voelen…”
“We zijn gewelddadiger geworden ja, maar 
wel met het idee om vooral de families te ra-
ken die de macht niet willen delen. Er is zoveel 
talent onder de gewone bevolking waar niets 
mee wordt gedaan omdat ze toevallig niet in 
het goede huis zijn geboren.” Hij legt uit dat er 
echt wordt geprobeerd om deze mensen niet 
in het geweld mee te nemen, maar soms val-
len er slachtoffers als er vechtpartijen uitbre-
ken.
“Toen ik gevangen werd genomen heeft mijn 
beste vriend, samen met mijn vrouw en doch-
ter, onze organisatie in stand gehouden en 
langzaam weer tot bloei gebracht. Zij hadden  
ook te maken gehad met de willekeur van Het 
Systeem, en delen mijn mening dat het beter 
kan met Magisch Nederland.
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